
Rustdag bij het Victoriameer 

Hoera, het is mooi weer! En het is ook meteen bloedheet. Daarom was het vandaag 

tijd om tot rust te komen aan het water. Genieten van het meertje op de pittoreske 

camping Ter Spegelt. We hebben dit jaar wat dat betreft echt mazzel; we zitten op slechts vijf 

minuten afstand van deze camping. Uiteindelijk was het stuk dat wij over de camping moesten lopen 

nog groter dan naar de camping toe. Een ontspannen dag aan het water dus. Vanavond een lekkere 

barbecue waar wij de vers gevangen buffels geroosterd en opgegeten hebben. Vanavond kampvuur 

en een zalige liefdestocht. De leiding is weer gefêteerd met de jaarlijkse traditionele doos Clavan-

chocolade. Eigenlijk lijkt het wel of alles koek en ei is. Maar is dat ook zo? 

Schijn bedriegt. Onze inlichtingendienst heeft signalen gekregen dat er grote ontsnappingsplannen 

worden gemaakt. Kinderen willen op grote schaal uitbreken, zojuist is kamp A alvast begonnen. Maar 

het ergste is, de signalen geven aan dat het zelfs met hulp van buitenaf gaat gebeuren! Jaja, 

Mexicaanse taferelen! Zie voor het bewijs de foto van de brief die wij onderschept hebben. Zeer 

verdacht allemaal. Maar wij hebben de theelepel onderschept en het rapalje in eenzame opsluiting  

vastgezet. Dat zal ze leren! Wij laten ons niet kisten! 

Tot morgen, 

De immer strijdbare leiding! 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dagje zwembad 
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Onderschepte brief van buitenaf  



 


