
Kampdag 1, de zaterdag. 
 
Hoera, we zijn begonnen!!!! 
 
Vandaag zijn we met zijn allen vertrokken voor een weekje feest. Maar dat wist u natuurlijk 
al, u hebt ons immers collectief uitgezwaaid. We waren erg geroerd door uw goede 
adviezen, het gewuif, de geplengde tranen, de geschreeuwde aanmoedigingen en de vele 
knuffels. En we kunnen het ons voorstellen, want deze schatten wil je eigenlijk geen week 
missen. Maar ja, liefhebben is afscheid nemen! 
 
Okee, feest dus. Vandaag hebben we echter nog geen feest gevierd, dat begint morgen pas. 
Vandaag hebben we vooral gereisd, kennis gemaakt, het gebouw en de omgeving verkend 
en gegeten (dat moet natuurlijk ook). Het was vandaag trouwens kip met sla en krieltjes. 
Ging er goed in! Na het eten hebben we ook het bos bezocht waar kamp A en B samen het 
douanespel gedaan hebben en B aansluitend ook het zaklantaarnspel beoefend heeft. Het 
was dus weer een latertje. 
 
Morgen de eerste echte feestdag. Welke zou het zijn, bent u ook zo nieuwsgierig. Lees dan 
morgen opnieuw ons verslag (het is nu echt bedtijd). 
 
Tot morgen 
 
De feestcommissie 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 



 

 
 
 

 


